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Parochiewijzer  Telefoon 
Parochie secretariaat Ans Baaij en Brendy Bliekendaal 

ma. en di. 09:00 – 13:00 uur 
do. en vr. 09:00 – 13:00 uur 

    69 31 591 

Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl 
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Noodnummer Tijdens kantooruren: 69 31 591 

 Buiten kantooruren: 06 270 787 77 

Pastoor Pastoor Carlos Fabril  69 43 588 
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vicevoorzitter: 
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Karin Veen 
Alex Goûtier 
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Giften rekeningnr.:  NL 02 RABO 0372240526 

Vertrouwenspersoon PCI Marlène Potjer 06 46 395 060 

Mariakerk Brinklaan 42, 1404 EX  Bussum 69 31 591 

Vituskerk Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 69 43 588 

Redactie “Klankkleur”  Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg 

Kopij-aanlevering klankkleur@h-drieeenheid.nl 

Grafische vormgeving Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen 
 

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het 
ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.
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Woordje van de pastoor 

Beste mensen, 

“Ons leven ligt in Gods handen” en 
“Mijn gedachten zijn niet jullie gedach-
ten!” Hoe waar zijn deze woorden en 
hoe fijn zou het zijn hier blind op te kun-
nen vertrouwen. Ruim een maand gele-
den heb ik 2 weken vrij genomen om op 
bezoek te gaan naar mijn moeder die 
ziek was. De bedoeling was toen om haar 
na twee weken mee te nemen naar Ne-
derland voor een paar maanden vakantie 
bij mij in Naarden. Eenmaal in Brazilië 
aangekomen werd ik geconfronteerd met 
een ernstig zieke moeder voor wie een 
terugkeer naar Nederland waarschijnlijk 
nooit meer mogelijk zou zijn. Aan de ene 
kant was het een beproeving mijn eigen 
moeder zo ziek te zien, maar aan de an-
dere kant voelde het ook als een genade 
bij haar te mogen zijn en haar op zo´n 
moeilijke weg te kunnen begeleiden. En 
hoewel ik al vele malen een dierbare pa-
rochiaan in de laatste fase van zijn/haar 
leven mocht begeleiden, God tegemoet, 
wordt deze weg voor mij nu in Brazilië 
niet gemakkelijker. Bij mijn moeder is 
longkanker geconstateerd. Na alle onder-
zoeken die er geweest zijn, zijn een che-
mokuur en radiotherapie, ook gezien haar 
leeftijd, de laatste behandelingen die doc-
toren nog voorstellen. Deze behandelin-
gen, met alle bijwerkingen, zouden mijn 
moeder wat langer in leven kunnen hou-
den, maar door haar zwakke fysieke toe-
stand ook nog veel meer ellende veroor-
zaken en daarvoor werd niet gekozen. 

Van de Veertigdagentijd naar Pasen! 
Een Weg van Strijd naar de Overwin-
ning!  

In deze bijzondere Veertigdagentijd berei-
den wij ons voor op Pasen, het hoogte-
punt van ons geloof. Deze twee myste-
ries zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den, want er is voor ons christenen geen 
Pasen zonder Veertigdagentijd en geen 
Veertigdagentijd zonder Pasen.  

Als gelovigen en volgelingen van Jezus 
Christus worden wij uitgenodigd om deze 
tijd van bezinning, boete en voorbereiding 
te beschouwen als een weg die ons leidt 
van strijd tot overwinning. Jezus Christus, 
ons grootste voorbeeld, ging ons voor op 
deze weg. Vóór Hij zijn Pasen vierde 
doorstond Hij veertig dagen van beproe-
vingen in de woestijn. Met de hulp van de 
Heilige Geest overwon Jezus de bekorin-
gen die Hem overkwamen. En nét zoals 
Jezus worden ook wíj geconfronteerd met 
uitdagingen en beproevingen in ons da-
gelijks leven, zowel op het werk, in de pa-
rochie waarvoor wij ons inzetten, in onze 
familiekring en ook in alles wat er mo-
menteel gaande is in de wereld. 

Het kruis van beproevingen verschijnt 
vaak in ons leven, en het draagt de be-
lofte met zich mee van de overgang van 
dood naar leven, van droefheid naar 
vreugde, van oorlog naar vrede. Deze 
strijd, die wij allemáál strijden, wordt een 
pad naar de glorie van de verrijzenis met 
Pasen. Onze persoonlijke ervaringen en 
moeilijkheden zijn dan, naar het voor-
beeld van Jezus Christus, geen nutteloos 
lijden, maar een reis naar vernieuwing en 
vreugde, dankzij ons geloof in de opstan-
ding van de Heer.  

Ik deel mijn persoonlijke strijd van de situ-
atie van mij moeder graag met jullie. Als 
wij dit menselijk lijden zonder hoop en ge-
loof zouden moeten beleven, dan zou het 
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doelloos lijken. Maar wanneer wij dit kruis 
omarmen met de hulp van God en de 
Heilige Geest, dan zijn wij verzekerd dat 
het ons leidt naar de glorie van de verrij-
zenis die ons in Christus beloofd is. Ik 
weet dat jullie voor ons bidden en dat 
stellen mijn moeder en ik zeer op prijs. 
Jullie medeleven helpt ons en mijn broers 
dit zware kruis met de hulp van Jezus 
Christus te dragen om ook samen met 
Hém binnen te mogen treden in de glorie 
van Zijn Verrijzenis.  

Moge deze Veertigdagentijd een periode 
van groei en overwinning zijn, waarin wij 
samen met Christus het Kruis dragen en 
met vreugde de glorie van Pasen verwel-
komen. 

Wij, mijn moeder en ik, wensen jullie Za-
lig Pasen in de vreugde van de Verrezen 
Heer.  

Met hartelijke groeten, 

Pastoor Carlos Fabril 

Van de bestuurstafel

Beste parochianen, 

Het jaar 2024 is in volle vaart van start 
gegaan na de “aftrap” van de kerkbalans 
in januari. De respons tot nu toe is be-
moedigend te noemen. Verschillende 
werkgroepen zijn inmiddels actief aan het 
bouwen binnen onze parochie. Wij zijn 
heel blij met deze betrokkenheid. We zijn 
dan ook blij dat we al onze vrijwilligers én 
hun partners op 9 maart in het zonnetje 
hebben kunnen zetten met een pontifi-
cale Eucharistieviering met Mgr. Hendriks 
als hoofdcelebrant en een feestelijk pro-
gramma daarna. Met dit feest is de sa-
menwerking en de verbinding met elkaar 
weer extra verstevigd.  

Maar dit jaar geeft ons ook een aantal 
flinke uitdagingen. De eerste is dat wij het 
al geruime tijd zonder de fysieke nabij-
heid van onze pastoor Carlos Fabril moe-
ten doen. Wij wensen hem veel sterkte 
met het begeleiden van zijn ernstig zieke 
moeder in Brazilië. 

De tweede uitdaging is de versterking 
van het bestuur. Sinds het afgelopen na-
jaar bestaat het parochiebestuur uit twee 
leden en pastoor Carlos Fabril. Met alle 
komende vernieuwingen is uitbreiding 
met nieuwe bestuursleden dringend no-
dig. Draagt u onze parochie een warm 
hart toe en wilt u eraan bijdragen dat 
onze toekomst plannen kunnen worden 
gerealiseerd? Meldt u zich dan bij ons 
voor een verkennend gesprek over de 

taken en verantwoordelijkheden. Een 
goed en actief bestuur is onontbeerlijk om 
onze kerken te behoeden voor sluiting. 
Naast algemene bestuursleden komen 
wij ook graag in contact met personen die 
specifieke kennis of affiniteit hebben op 
het gebied van financiën, gebouwen of 
organisatie. 

U kunt bellen of mailen naar ons secreta-
riaat als u interesse hebt. Wij komen 
graag met u in gesprek. 

Ook verwelkomen wij graag nieuwe vrij-
willigers voor dit jubileumjaar dat bol staat 
van de festiviteiten. Laat het ons weten 
als u mee wilt doen aan een of meer acti-
viteiten.  

Per maart 2024 is Brendy Bliekendaal of-
ficieel in dienst van onze parochie en zal 
werkzaam zijn op het secretariaat, voor-
alsnog op de maandag-, dinsdag-, don-
derdag- en vrijdagochtend. Het enthousi-
asme en inzet van Brendy geeft ons het 
vertrouwen dat ons secretariaat weldra 
weer kan functioneren zoals we gewend 
waren.  

Al met al hebben wij dit nieuwe jaar, ge-
zien de omstandigheden, een voortva-
rende start kunnen maken. Maar de uit-
dagingen zijn groot dus wij bidden er voor 
dat wij met uw hulp verder kunnen bou-
wen aan de toekomst van onze parochie.  

Het bestuur
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Van harte welkom Brendy

Het Parochiese-
cretariaat wordt 
sinds kort geleid 
door Brendy Blie-
kendaal. 

Het was de be-
doeling dat Ans 
Baaij haar werk-
zaamheden zou 
afbouwen en haar 

opvolgster in zou werken, maar helaas is 
Ans ziek geworden. Daarom is Brendy in 
december al 3 dagdelen per week aan 
het werk gegaan om wegwijs te raken. 
Dat gaat zij binnenkort uitbreiden, zodat 
het secretariaat op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur bereikbaar is. 

Zij neemt een groot deel van de taken 
van Ans over: telefoon beantwoorden, 
post verwerken, samenwerken met voor-
gangers en vrijwilligers, misintenties, ver-
huur van de sloep, gastvrouw voor be-
zoekers, etc. 

Zij gaat haar grenzen bewaken, want 
Brendy heeft in de periode dat ze in 
Amerpoort, in Baarn, werkte, corona op-
gelopen. Zij is nog erger ziek geworden 
door een verkeerde vaccinatie, waardoor 
ze bijna niets meer kon. Na een lange re-
validatieperiode, waarin ze voornamelijk 
op zichzelf aangewezen was, kan ze nu 
weer aan het werk, maar alleen als ze 
zichzelf niet overvraagt.  

Voordat ze in onze parochie kwam wer-
ken was ze onder meer werkzaam als 
werkmeester in de gevangenis. Daarvoor 
bestaat een interne opleiding. Zij bege-
leidde gedetineerden binnen werktijd en 
vond het belangrijk hen altijd met respect 
te behandelen. Daar heeft Brendy flink 
wat mensenkennis opgedaan. 

Brendy is Oud Katholiek, geboren in 
Utrecht en opgegroeid in Scherpenzeel. 
Ze woont alweer 15 jaar samen in Bus-
sum. 

Wij wensen haar veel succes toe. 

De redactie 

Mariaboodschap

Wellicht heeft u inmiddels gemerkt dat de 
Mariaboodschap niet is verschenen in de 
afgelopen maand. Door overmacht is dit 
helaas niet gelukt. Omdat er niet vol-
doende mensen binnen de redactie zijn, 
noopte ziekte van het enige redactielid 
ons tot tijdelijke stopzetting.  

Inmiddels is besloten dat we de verschij-
ning van de Mariaboodschap, in de vorm 
zoals u die jarenlang hebt ontvangen, niet 
meer zullen opstarten. Er wordt momen-
teel in brede zin gekeken naar onze com-
municatielijnen. Vanuit dit overleg zal 

voor alle media opnieuw de vorm en de 
frequentie van uitgifte worden bepaald. 

Wij willen in elk geval Marion Vrind en Ti-
tia Nagel, die jarenlang de redactie van 
de Mariabood-
schap vorm-
den heel har-
telijk bedan-
ken voor hun 
inzet!  

 

Maria Arisz 

 

 

 



  

 
6 

 

   

Maria en Vitus in Beeld

Op weg naar Pasen worden we door de 
Heilige Geest opgeroepen de woestijn in 
te gaan en daar met Jezus tot God de 
Vader te bidden.  

Dat is ook wat het vernieuwingsplan ‘Ma-
ria en Vitus in Beeld’ van ons vraagt. Als 
we naar de toekomst kijken die wij als pa-
rochie voor ogen hebben, waarin we sa-
men willen groeien in liefde en geloof, 
dan kunnen we dat alleen realiseren met 
Gods kracht en de hulp van Zijn Heilige 
Geest.  

In de afgelopen periode hebben we in elk 
geval een bemoedigend begin gemaakt.  

De Rozenkransgroep is inmiddels uitge-
groeid tot 11 leden en komt twee keer per 
maand bij elkaar. Zij nemen in het gebed 
de intenties voor onze parochie mee. Ook 
in de wekelijkse gebedsgroep wordt met 
regelmaat gebeden voor de verdere ont-
wikkelingen binnen de parochie en voor 
de mensen die zich hiervoor inzetten.  

De cursus ‘Door de Geest geleid’, die op 
16 januari van start ging met maar liefst 
15 deelnemers, heeft waardevolle inzich-
ten en nieuwe kracht opgeleverd. In de 
afsluitende viering mochten we de vruch-
ten, die werden ingebracht door de deel-
nemers, ontvangen. Het was een bijzondr 
en leerzaam traject dat smaakt naar 
meer. Hieronder een bijdrage van één 
van de deelnemers.  

De eerste stappen op weg naar een mis-
sionaire parochie zijn dus gezet. Maar er 
is meer nodig. We nodigen u daarom 
graag uit om met elkaar verdere inspiratie 
op te doen. 

Op zaterdag 6 april 2024 vindt in Veenen-
daal de derde conferentie van de Missio-
naire Parochie plaats. Een gezamenlijke 
eucharistieviering, inleidingen, getuige-
nissen van parochies, ontmoeting en uit-
wisseling vormen de pijlers van het pro-
gramma.  

Het thema van de conferentie is dit jaar 
‘Volg Mij’. De vraag is: ‘Wat betekent dit 
voor mij, voor ons, voor onze parochies, 
in onze tijd?’ 

Meer informatie is te vinden op: 
https://missionaireparochie.nl/ 

In verband met de groepskorting kunt u 
zich aanmelden via: maria@h-drieeen-
heid.  

Het Jubileumprogramma  

De gezinsdag met de Blauwe Zusters uit 
Heiloo, die gepland was voor 6 juli, zal 
door omstandigheden worden verscho-
ven naar zaterdag 7 september.  

Het orgelprogramma van het Steinmeyer-
orgel begint zaterdag 23 maart met een 
vierhanden concert door twee studenten 
van het Conservatorium van Amsterdam. 
Zie voor de rest van het programma el-
ders in deze Klankkleur.  

Voorts bereikte ons het bericht dat er een 
Mariabeeld begraven zou liggen onder 
het gras in de tuin van Mariënburg. Wij 
ontvangen graag uw tips als u hier iets 
van weet.  
U kunt deze mailen naar:  
maria@h-drieeenheid.  

Ter afsluiting dit mooie gedicht, geschre-
ven door Els Dijkgraaf, behorend bij het 
beeld ‘Vlam’ dat zij zelf heeft gemaakt:  

Ik wens u nog een mooie verstillende 
vastentijd.  

Maria Arisz 
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Een vlam van leven 

blijft ons omgeven 

en reikt ons geestkracht aan. 

Van Gene Zijde 

zal Licht ons leiden 

naar - ooit - een nieuw verstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Marion en Titia van Mariaboodschap

Beste mensen, 
Marion en ik, Titia, zijn gestopt met het 
verzorgen van de Mariaboodschap in de 
Mariakerk. We hebben het jaren met ple-
zier gedaan (Marion 14 jaar en Titia 7 
jaar). Maar met het “klimmen der jaren” 
werd dit werk teveel. Een jaar lang heb-
ben we gezocht naar opvolgers maar niet 
gevonden. Helaas! 
Al 35 jaar geeft de Mariaboodschap infor-
matie over activiteiten en het wel-en-wee 
van de parochie. Ook oecumenische acti-
viteiten werden genoemd. 
Mariaboodschap is gestart omdat er 
zóveel berichten waren, die allemaal af-
gekondigd moesten worden aan het eind 
van de viering. 
Zo lang geleden kon je berichten op een 
papier schrijven en in de bus van de pa-
rochie doen. Marion haalde de losse pa-
pieren berichtjes op om het thuis uit te ty-
pen en weer op te slaan op een “floppy”. 
Dat bracht ze naar het parochiecentrum 

waar het verder verwerkt werd. We weten 
nauwelijks meer hoe het doorgeven van 
de berichten gedaan werd. Stencilwerk: 
100 x doordraaien… en maar draaien. 
Nog steeds werkt Joke van Bogerijen met 
grote inzet in de drukkerij.  
Pia ten Hagen heeft de naam voor ons 
mededelingenblad “Mariaboodschap” be-
dacht. Lieke van der Schoot volgde Pia 
op na haar plotseling overlijden in 2005 
en in 2009 kwam Marion de redactie ver-
sterken. Pia heeft nog zeker één keer de 
nieuwe Mariaboodschap meegemaakt.  
Met pijn in het hart nemen we afscheid 
van ons “kindje”. Want elke keer probeer-
den wij de boodschappen helder over te 
laten komen en de parochianen warm te 
maken voor allerlei initiatieven in onze 
parochie. 
Wij hopen dat de communicatie in de pa-
rochiegemeenschap van de Mariakerk 
goede voortgang zal vinden. 
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In gesprek met Jannie en Erik Ronteltap

Bijna 20 jaar waren zij de enthousiaste 
“trekkers” van Drukwezen. 

Sinds 2006 worden de Informatie en later 
de Klankkleur gedrukt, naast alle boekjes 
voor de vieringen, in totaal ongeveer 
140.000 vellen papier per jaar. Dat zijn 56 
dozen papier! 

Natuurlijk deden ze het niet alleen in de 
Mariakerk. De meeste leden van Drukwe-
zen - Joke van Bogerijen, Tonnie Barel, 
Betsy van der Fluit, Theo en Marga van 
de Berg - waren al actief in de tijd van 
Beppy en Ton Vos. Angela Vonk is er la-
ter bij gekomen. 

Het is best een flinke klus, die ze met en-
thousiasme en overgave klaren. Er komt 
nogal wat kijken voor een Klankkleur in 
onze brievenbus valt. Afgezien van het 
redactiewerk en de lay-out is het drukken 
een heel proces. Er wordt geprint, ge-
raapt, gevouwen en geniet, gesneden en 
gesquarefold (platgemaakt). In het begin 
waren er nogal primitieve machines en 
werd er veel met de hand gedaan. Een 
tijd geleden is het machinepark uitgebreid 
met een hele “straat”; een raap-, niet-, 
vouw- en snijmachine. Alle machines zijn 
natuurlijk storingsgevoelig en gelukkig 
kan Erik de meeste storingen weer zelf 
verhelpen. Soms improviseert hij en wer-
ken de noodoplossingen (bijvoorbeeld bij 
de vouw- en nietmachine) prima. 

Een aantal jaren geleden kwamen de tek-
sten voor de vieringen van de verschil-
lende werkgroepen (gezinsvieringen, 

familievieringen, Ecclesiavieringen, 
Sound of Spirit. en vieringen onder lei-
ding van Parochianen. Tegenwoordig 
wordt het boekje van Berne Heeswijk ge-
bruikt, aangevuld met de muziek van de 
koorcommissie. 

De oplage van Klankkleur is drastisch 
verlaagd van 3.000 naar 1.250. Dit kon 
doordat eerst alle dubbelingen van de 
drie parochies eruit werden gehaald. 
Sommige parochianen kregen het paro-
chieblad van 2 of zelfs 3 parochies. Later 
is de penningmeester aan de hand van 
Kerkbalansbijdragen nog eens gaan 
schiften. Parochianen die niet bijdragen 
aan de Kerkbalans kunnen Klankkleur 
toch ontvangen door €10,00 te betalen. 

Elk jaar kwam de werkgroep bij Jannie en 
Erik thuis voor een feestelijke bijeen-
komst, soms compleet met barbecue. Er 
zijn in de groep geen wrijvingen, de sfeer 
is leuk en het is een hechte groep. 

Het was een leuke klus, maar nu is het 
genoeg geweest. Het zal fijn zijn als Jan-
nie en Erik niet meer zo gebonden zijn en 
spontaan op stap kunnen gaan. 

Eind van het jaar hopen zij het stokje aan 
iemand door te kunnen geven. 

En voor het drukwerk worden oplossin-
gen gezocht en gevonden. 

Jannie en Erik, bedankt voor jullie inzet. 

De redactie 
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Gezocht: Vrijwilligers voor het drukwezen 

Het team van Drukwezen is op zoek naar 
medewerkers. Drukwezen zorgt voor al 
het drukwerk dat in de parochie gebruikt 
wordt.  

Voor het werk van drukwezen zijn nodig: 
nauwkeurigheid en punctualiteit, affiniteit 
met de apparatuur in de drukkerij.  

Het zal gaan om zesmaal per jaar druk-
ken van de Klankkleur en wekelijks druk-
ken van ons mooie eucharistieboekje. In-
cidenteel zal er ander drukwerk verzorgd 
moeten worden. 

Reacties kunt u sturen naar het secretari-
aat (secretariaat@h-drieeenheid.nl)   

 

Stille Omgang van Amsterdam

Zaterdag 16 maart 2024 

Dit jaar is de gebedsintentie van de Stille 
Omgang van Amsterdam: “Pelgrims van 
hoop, biddend voor de vrede” 

Heilige Geest, 
geef dat wij vrede brengen 
daar waar tegenstellingen zijn, 
en geef dat ons leven 
een weerglans zijn mag 
van Gods barmhartigheid. 
Ja, geef ons het vermogen lief te hebben 
en dat met ons leven te laten zien. 

Roger Schütz (oprichter Taizé) 

De Heilige Mis in het Begijnhof in Amster-
dam begint om 21.00 uur. 

Daarom vertrekken we met een bus 
vanuit Laren om 19.45 uur naar Am-
sterdam. 

Opstapplaats van de bus: Vóór de Sint 
Jansbasiliek in Laren. 

Komt u a.u.b. op tijd! 

De onkosten voor de bus zijn € 20, jonge-
ren € 10, te voldoen aan mevrouw Ans 
Kleijer-Vos in de bus a contant. 

 

Zie ook: www.sintjanlaren.nl 

Voor informatie en voor opgave kunt u 
ook contact opnemen met: 

Ans Kleijer - Vos 

T: 035 - 5382773 

E: anskleijer@hotmail.com 

 

 

https://sintjanlaren.nl/wp-content/uploads/2024/01/K.jpg
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Verdieping

Pasen 

Het christelijk geloof is in zijn kern verrij-
zenis-geloof: geloof in Hem die eigen on-
dergang overwint en als verrezen Heer 
voltooit wat Hij heeft aangekondigd. Hij 
stelde het Rijk Gods in het vooruitzicht, 
vervulling van werkelijke gerechtigheid en 
ware vrede, goddelijke bekroning van alle 
goede menselijke inspanningen. Hij be-
loofde de H. Geest als onmisbare kracht-
bron voor onze medewerking aan de 
nieuwe schepping: elk streven naar be-
tere menselijke verhoudingen wordt door 
de Geest van Jezus gericht op de groei 
van het Godsrijk. 

Door dit alles kan Jezus Christus voor 
ons, christenen, een heel eigen bron van 
inspiratie zijn in het leven en samenleven 
met anderen. Als Zijn Vader ook ónze 
Vader is, als Zijn Verrijzenis onderpand is 
van ónze verrijzenis, als Zijn Geest ónze 
geest wil zijn, als Zijn Weg ónze weg is, 
als God zó met ons is, dan geeft dat 
nieuwe zin aan het leven en nieuwe 
moed om ons met anderen in te zetten 
voor het heil van de wereld. De christe-
lijke hoop mag dan ook gelden als be-
langrijk kenmerk van de christelijke le-
vensopvatting. 

Samen op weg 

Daarmee is de verscheurdheid van het 
menselijk bestaan natuurlijk niet opgehe-
ven. Allemaal ervaren wij dat aan den 
lijve in het leven van elke dag. Vooral in 
de wisselvalligheden van de laatste jaren 

zijn velen zich weerloos en stuurloos 
gaan voelen; onzeker tot in de wortels 
van hun christenzijn. Jezus volgen brengt 
in onze tijd zijn eigen lasten mee. De 
Heer heeft ook geen gemakkelijk leven in 
het vooruitzicht gesteld. Hij kondigde heil 
aan, maar ook het kruis op weg naar het 
heil. Hij vraagt — óók van ons — dat wij 
Zijn kruis opnemen en het achter Hem 
aan dragen. 

Daarbij zullen wij elkaar moeten helpen; 
voor elkaar getuigen zijn van onze hoop 
op de verrezen Heer. 

Van de ouderen zal dat vragen, dat zij 
meegroeiend met de opdrachten van de 
nieuwe tijd, trouw blijven aan wat zij eens 
— soms wat al te onbevangen en weinig 
beproefd — aan geloof ontvangen heb-
ben. Voor de jongeren zal dit betekenen 
dat zij, in het spoor van het geloof der 
eeuwen, zoeken naar de diepere beteke-
nis van wat hun — misschien wat chao-
tisch en te weinig bezield — aan christe-
lijke overtuiging wordt aangereikt. 

De Heer nodigt ons uit tezamen de weg 
te gaan die Hij is. Zijn Blijde Boodschap 
van verzoening en bevrijding, Zijn bood-
schap over goddelijke liefde en mense-
lijke solidariteit, is gegeven tot onze geza-
menlijke bemoediging. 

Uit het boek “De vele wegen en de ene 
weg” van Mgr. Jan Bluyssen. 

 

Oproep aan alle katholieke vrouwen in Nederland

Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krij-
gen vrouwen meer verantwoordelijkheid 
in de leiding van de kerk? Wat betekent 
een veilige kerk voor jou? Het Netwerk 
Katholieke Vrouwen (NKV) vraagt katho-
lieke vrouwen in Nederland om in februari 
en maart 2024 over deze vragen 

gesprekken te organiseren in verband 
met de volgende ronde van de wereld-
wijde synode. 

De positie van vrouwen in de kerk is na-
melijk een van de centrale thema’s in het 
slotdocument ‘Een synodale kerk op 
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zending’ van de onlangs gehouden we-
reldwijde synodebijeenkomst in Rome. 
Ter voorbereiding op de volgende bijeen-
komst, die plaatsvindt in oktober 2024, 
vraagt de synode iedereen om mee te 
denken en input te leveren op de synode-
thema’s.  

Rondetafelgesprek lokaal en landelijk 
Daarom nodigt het NKV alle katholieke 
vrouwen uit om voor 2 april 2024 een ron-
detafelgesprek te organiseren met vrou-
wen en mannen: thuis in kleine kring, in 
de parochie, in de congregatie of in een 
ander gezelschap.  

Gespreksmateriaal 
Ter ondersteuning van deze gesprekken 
is het volgende werkmateriaal beschik-
baar: 
- een notitie met achtergrondinformatie 
en vragen,  
- een gesprekshandleiding en 
- een model voor de verslaglegging.  
De verslagen van de gesprekken dienen 
uiterlijk 2 april opgestuurd te worden 
naar info@netwerkkatholiekvrouwen.nl. 

De resultaten worden verzameld en te-
ruggegeven aan de synode. 
Deze gespreksronde over het thema 
‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in af-
stemming met de landelijke werkgroep 
van de bisschoppenconferentie en zal 
aanvullende inbreng voor de synode 
2024 opleveren 

Met deze gespreksronde laat het NKV de 
stem van vrouwen meeklinken in het sy-
nodale proces. Dat gebeurde al eerder, 
tijdens de eerste fase van de synode in 
2021. Toen deelden 2230 vrouwen hun 
verhaal in het rapport ‘Zij heeft een ver-
haal’, dat meegenomen is in de wereld-
wijde synodale rapportage. 

Ga voor alle informatie en materialen 
naar: www.netwerkkatholiekevrou-
wen.nl/rondetafelgesprekken-2024 

Marie-Louise van 
Wijk-van de Ven 

 

Vastentijd – op weg naar Pasen

Op dinsdagmiddag 19 maart is er om 
14.30u in de Sloep een gezamenlijke vie-
ring ter voorbereiding op Pasen.  

De werkgroep VOP heeft net zoals in de 
advent weer een bezinningsbijeenkomst 
in de vastentijd voorbereid. Er is in deze 
korte viering tijd voor gebed, bezinning, 
lied en stilte. Stilstaan bij de vastentijd, 
een tijd van soberheid en bezinning om 
ruimte te maken voor de viering van 
Pasen.  

In deze bijeenkomst rond de 
evangelielezing over Jezus’ doop in de 
Jordaan en de beproevingen in de 
woestijn zullen we proberen onze 
gedachten daarover uit te wisselen met 
de aanwezigen. Wat zegt de tekst ons, 
waar worden we door geraakt, waar 

kunnen we gesterkt mee verder op weg 
naar Pasen?  

De liederen worden begeleid door Jean 
Jansen. Na afloop van de viering kunnen 
we met een kopje koffie of thee nog even 
napraten. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
voorbereiding op Pasen op 19 maart om 
14.30 uur! 

De werkgroep VOP, 

Aafke, Lia, Marieke, Martha en Til 
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CCIV programma 

Voor de komende periode staan onder de 
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende 
lezingen op het programma: 

• 19 maart 20.00 uur, Majellakapel, “Re-
ligie in populaire cultuur, erfgoed en 
politiek?”. Spreker Dr. Ernst van den 
Hemel 

• 28 mei 20.00 uur, Apostolisch Genoot-
schap, “Ziel zoekt zin”. Spreker: Pau-
line Weseman 
 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 
Ook kunt u zich hier voor de lezingen 
aanmelden. 

 

 

Bedevaart naar Banneux 

(24 – 28 mei en 23 - 27 augustus) 
Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Am-
sterdam organiseert ook dit jaar weer 
twee bedevaarten naar Banneux.  
 
In 1933 verscheen Maria aan een jong 
meisje, Mariette Beco. Maria noemde 
zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moe-
der van de Verlosser’. Jaarlijks komen 
velen naar deze bedevaartplaats in de 
Ardennen voor een bezoek aan het hei-
ligdom en om de handen in de bron bij de 
verschijningsplaats te steken.  
 
Op vrijdag rijden enkele bussen langs 
verschillende opstappunten. Dit is afhan-
kelijk van het aantal aanmeldingen per 
regio. Een van de bussen is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 
In Banneux verblijven we in de Hospitali-
teit. Voor wie het nodig heeft, is verpleeg-
kundige zorg aanwezig.  
 
In Banneux is tijd voor ontspanning, ont-
moeting en samen vieren. Elke dag vie-
ren we de H. Mis en nemen deel aan het 
ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie 
zijn en wordt de kruisweg gebeden.  
Op zondag is de internationale hoogmis 
met als hoofdcelebrant een van de Ne-
derlandse bisschoppen.  
 
Op dinsdag is de terugreis naar Neder-
land.  
 

De kosten voor de bedevaart zijn: €325. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u terecht op banneux.bisdomhaar-
lem@outlook.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor N. Kerssens 
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Compendium-avonden

Eens per maand komen wij samen en le-
zen we de Catechismus van de Katho-
lieke Kerk. Het compendium is hiervan 
een korte samenvatting. Met elkaar gaan 
we in gesprek over belangrijke en interes-
sante geloofsthema's. 

De avonden worden gehouden, van 
19.30 tot 21.00 uur, in de parochiezaal 
van de St. Vituskerk in Naarden. 

We sluiten de avond af met koffie en ge-
zellig samenzijn. 

De volgende avonden zijn gepland op: 
zondag 24 maart 

• zondag 28 april 

• zondag 26 mei 

• zondag 30 juni 

 

Nieuwsgierig geworden? kom gerust een 
keer luisteren. 

U bent van harte welkom! 

Er is altijd een diaken of priester         
aanwezig. 

Pastoor Carlos Fabril 
Pieter en Rita Pouw

Meetafelen

Met veel enthousiasme gaan wij ook in 
het nieuwe jaar weer koken. 

De data zijn: 

Datum Aanmelden voor: 

24 maart 18 maart 

21 april 15 april 

26 mei 20 mei 

22 september 16 september 

13 oktober 7 oktober 

17 november 11 november 

15 december 9 december 

 

Nog even wat praktische zaken op een 
rijtje: 

• De Sloep gaat om 17.00 uur open en 
om 17.30 uur gaan wij aan tafel. 

• Om mee te eten dient u een goed 
dichtgeplakte envelop met € 10.00 
(graag gepast), voorzien van naam, 
telefoonnummer en “meetafelen” in 
de brievenbus van het Pastoraal 
Centrum te doen.  

• In verband met de voorbereiding vra-
gen wij u om u op tijd aan te melden. 

Tot ziens in de Sloep.  

Rineke Blaauwgeers 
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Concertagenda

Orgelconcert zaterdag 23 maart om 16.00 uur  

Jan Hogendoorn (2002) en Robert van 
Deelen (2005) gaan werken en transcrip-
ties voor vierhandig orgel ten gehore 
brengen op zaterdag 23 maart 2024 om 
16.00 uur in de Koepelkerk te Bussum. 

“We hebben een programma samenge-
steld met bijvoorbeeld transcripties van 
Mendelssohn en Reger. Daarnaast gaan 
we onze eigen transcriptie van Mo-
zarts Fantasia voor Flötenuhr laten ho-
ren. Verder spelen wij werken uit Enge-
land van Wesley en Tomkins. In Enge-
land was het vierhandige orgelspel in 
vroeger tijden erg gebruikelijk.” 

Jan Hogendoorn studeert bij Matthias Ha-
vinga en Pieter van Dijk aan het Conser-
vatorium van Amsterdam en Muziekwe-
tenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij 
volgde verschillende masterclasses, on-
der andere bij Ben van Oosten, Olivier 
Latry, Vincent Thévenaz en Wolfgang 
Zerer. Daarnaast heeft hij regelmatig 

deelgenomen aan (amateur)orgelcon-
coursen. 

Sinds vorig jaar studeert Robert van 
Deelen ook aan het conservatorium van 
Amsterdam. Robert is actief als kerkorga-
nist in de Hervormde Gemeente van 
Overberg en in de Brugkerk te Veenen-
daal. 

Toegang is gratis; collecte na afloop. 

 

Herdenkingsconcert zaterdag 4 mei om 20.45 uur - Niels de Klerk 

Na de herdenkingsdienst op zaterdag 4 
mei om 19.00 uur in de Wilhelminakerk te 
Bussum en de kranslegging bij het monu-
ment aan de Frederik van Eedenweg, 
wordt de dodenherdenking afgesloten 
met een Herdenkingsconcert, verzorgd 
door organist Niels de Klerk (1997) om 
20.45 uur in de Mariakerk. Dit concert is 
georganiseerd in samenwerking met de 
Wilhelminakerk en het Bussumse 4-5 mei 
comité. 
Op het programma staan werken van o.a. 
Anton Bruckner en Jacob Bijster.  
Niels de Klerk (1997) is sinds 2023 orga-
nist van het Beekes-orgel in de Oude 
Kerk in Naaldwijk. Hij speelt met regel-
maat soloconcerten, diensten, en concer-
ten met koren of instrumentalisten. Hij be-
speelde vorig jaar het Steinmeyer-orgel 

tijdens 100-jarig jubileum orgelserie. 
De kerkdeuren van de kerk staan vanaf 
20.15 uur open en ontvangst met kof-
fie/thee. 
Toegang is gratis; collecte na afloop. 

Lillian Lubenga 
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Amalia

Donderdag 21 maart: De geschiede-

nis van Bussum 
Waar nu de villa Oud-Bussum ligt, op het 
grondgebied van Huizen, lag een dorpje 
dat in 1306 voor het eerst in een akte 
werd genoemd als 'bussen'. Naarden be-
vond zich zo'n twee kilometer oostelijker, 
nog op z'n oude plek, die in de Zuiderzee 
is verdwenen. Het nieuwe Naarden kwam 
rond 1350 vlakbij 'Bussen' dat, net als La-
ren, Blaricum en Hilversum, hoog op de 
zuidwestelijke uitloper van de Utrechtse 
Heuvelrug lag. Toen het gebied door een 
grenswijziging in 1409 bij Huizen ging ho-
ren, trok een aantal inwoners naar een 
andere plek, lager op de heuvel. Het 
nieuwe dorp werd aangeduid als ‘Laag 
Bussum’, het oude voortaan als ‘Hoog 
Bussum’. Laag Bussum groeide uit tot het 
huidige Bussum. Hoe dit alles verliep, 
vertelt Eric Bor, oud docent Nederlands 
aan het Willem de Zwijger- en het Vitus-
college en secretaris van de Historische 
Kring Bussum. 

Woensdag 24 april: Het Eerbetoon 

Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaar-
dag in 2018 vatte Paul Joseph het plan 
op om, op een bijzondere manier, zijn 
kleinkinderen over een ingrijpende peri-

ode van zijn le-
ven te vertellen. 
Maar ook om zo 
een eerbetoon 
te brengen aan 
degenen die 
daarbij een be-
langrijke rol 
speelden. Do-
cumentairema-
ker Annet Bet-
salel volgde 

Paul, die de 
vluchtroute 
naar Zwitser-
land opnieuw 
afreisde en alle 
plekken be-
zocht die zijn 
ouders met 
hem (toen 5 
jaar) tijdens hun vlucht voor de nazi’s 
aandeden. Hij baseerde zich daarbij op 
het dagboek dat Pauls vader schreef na 
aankomst in Zwitserland. Het relaas van 
deze vlucht is de basis voor de documen-
taire, een reisverhaal met ontroerende 
ontmoetingen in vijf landen: Nederland, 
België, Duitsland, Frankrijk en Zwitser-
land. Maar ook over het verraad van een 
Nederlandse douanier, dat diens verzets-
vrienden duur is komen te staan. Mis-
schien komt Paul Joseph ook zelf naar 
Amalia om zijn verhaal toe te lichten. 

Praktische informatie 

Waar: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, 
Bussum, naast verzorgingshuis De Zand-
zee.  

Tijd: 14.00 tot ca. 16.00 uur. Entree:        
€ 7,50; dat is incl. consumpties.  

Entree: € 7,50 per bijeenkomst.  

Betalen: overmaken naar rekening 
NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de 
Jonge-Meijerink, onder vermelding van 
‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de 
zaal betalen. 

Aanmelden:  
liefst via amalia.bus@kpnmail.nl; ofwel 
via tel. 035-6932318 

M.L. van Wijk – van de Ven

 

 

 

 

1947, Paul met moeder in 
Zwitserland 

Het oude Bussum 
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Liturgisch rooster

zaterdag 23 maart     

Vitus 17:30 uur Geen viering   

zondag 24 maart  -  Palmzondag   

Maria 11:00 uur Palmzondag  Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Palmzondag  Kapelaan M. Palić  

dinsdag 26 maart     

Vitus 19:00 uur Boeteviering   

donderdag 28 maart  -  Witte Donderdag   

Maria 19:30 uur Geen viering    

Vitus 19:00 uur Witte Donderdag Kapelaan J. Acuña 

vrijdag 29 maart  -  Goede Vrijdag   

Maria 15:00 uur Kruisweg M. Potjer 

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag Diaken Juan  Ignacio  

Vitus 15:00 uur Kruisweg Diaken Juan  Ignacio  

Vitus 19:00 uur Geen viering    

zaterdag 30 maart  -  Paaswake   

Maria 19:30 uur Paaswake Kapelaan M. Palić  

Vitus 21:00 uur Paaswake Gast priester 

zondag 31 maart  -  Paaszondag   

Maria 11:00 uur 1e Paasdag Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur 1e Paasdag Kapelaan M. Palić  

maandag 1 april  -  Tweede Paasdag   

Maria   Geen viering    

Vitus 9:30 uur 2e Paasdag  

zaterdag 6 april     

Vitus 17:30 uur  Eucharistie   

zondag 7 april  -  2e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   

zaterdag 13 april     

Vitus 17:30 uur     

zondag 14 april  -  3e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   

zaterdag 20 april     

Vitus 17:30 uur  Eucharistie   
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zondag 21 april  -  4e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   

zaterdag 27 april     

Vitus 17:30 uur  Eucharistie   

zondag 28 april -  5e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   

zaterdag 4 mei    

Vitus 17:30 uur  Eucharistie   

zondag 5 mei -  6e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   

donderdag 9 mei - Hemelvaart   

Maria (blank) Hemelvaart   

Vitus (blank) Hemelvaart   

zaterdag 11 mei     

Vitus 17:30 uur  Eucharistie   

zondag 12 mei  -  7e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur  Eucharistie   

Vitus 9:30 uur  Eucharistie   
 
* KND : Kindernevendienst 
 
 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

Openkerk tijdens de weekmarkt 

• Mariakerk op donderdag van 10:00 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en 
aansluitend middagpauzedienst. 

• St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur. 

 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 
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Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

3 
4 
5 
6 
7 

Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

12 april 
7 juni 
9 augustus 
27 september 
15 november 

3 mei 
28 juli 
30 augustus 
18 oktober 
6 december 
 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
 

 

 

Familieberichten

Door het Huwelijk met elkaar verbonden: 

o Frans de Graaf met Tessa Fernandez 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 To Meijer-Distelbrink op 95-jarige leeftijd 

 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

  

Wij wensen u een 



 

Contactgegevens locatie Vitus 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres     Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vitus:   Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Maria 

Adres  en secretariaat:  Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Maria:   Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. A. Goûtier   693 1591 

Mw. M. Ruumpol-de Vries  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 

Communicatie Maria- en Vituskerk 

Mw. M. Arisz    06 40 279 177, 

Email: maria@h-drieeenheid.nl 


